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De bogen de pijlers, de brug en de Maas
Verbinding, de liefde, geloof, Sint Servaas
Kom mee, klamp aan, reik een ander de hand
Samen, op weg naar de overkant.

Canon:

Romeinen, Trajectum, van hout of van steen
Van Oost naar West, kom mee of gaat heen
Het water kolkt, doorklieft Trichter land
Pijlers van de brug, ja die houden stand.

Geloof in de ander houd hoop en ontmoet
Doe als Servatius, want dat doet toch goed
Steek uit die hand help mee aan de brug
Want wie liefde geeft, die krijgt liefde terug.

Majeur:

Want het is de brug die ons verbindt,
Bouw mee, geloof, zwier mee op de wind
Geniet en vier, zoek troost als dat moet
Aan de overkant daar komt alles goed!

De tekst van het Heiligdomsvaart lied 2025 is geinspireerd op het thema ‘Wees een
Bruggenbouwer’. De muziek ondersteunt dit symbolisch: de stijgende en dalende
muzikale lijnen in elke maat beelden als het ware de bogen van de Maasbrug uit.
Bovendien is het lied geschreven als een canon, die een brug slaat tussen twee
stemmengroepen die apart van elkaar toch precies hetzelfde zingen. Tot slot past het
einde van het lied weer op het begin, zodat het lied in een ‘loupe’ gezongen kan

worden, ideaal voor in een processie.

Het laatste couplet wordt steeds in majeur gezongen of gespeeld, als ondersteuning
van de tekst ‘Geniet en vier, zoek troost als het moet. Aan de overkant komt alles

weer goed!’



